In de week gelegd 09-26, 01-03-2026, Roep en Respons
Genesis 12,1-4a; 2 Timotheus 1, 8b-10; Mattels 17,1-9

ﬂ Erisietsin mensen dat ons oproept ons talent te volgen.
Wanneer daarin ook je passie ligt, klinkt er iets door van
bevlogenheid en liefde die boven ons uitstijgt. Het wijst op iets
dat groter is dan wijzelf. De Nederlandse equipe bij de
Olympische Winterspelen, is daar met de derde plaats in het
medailleklassement, een sprekende illustratie van. Wat drijft
een mens om te luisteren naar die stem en het beste uit jezelf te halen; is dat louter de
roep om eremetaal?

Je geroepen wéten is een complex en raadselachtig gevoel. Abraham heeft dat aan den
lijve ondervonden. Hij laat zijn stam, familie en land - alles wat hem vertrouwd was-
achter. Onder de belofte van een nieuw land en een groot volk roept een stem (meer
niet!) hem op het onbekende tegemoet te gaan. Abraham begint deze hachelijke
onderneming met niet meer dan de belofte van deze stem ‘uit den hoge’. Helemaal
alleen is hij niet, want Sara, zijn vrouw en zijn neef Lot vergezellen hem.

Voelde Abraham zich mogelijk opgesloten in zijn oude situatie? Dat is zéker bij Paulus
het geval, die in de Romeinse gevangenis op zijn doodvonnis wacht. In zijn tweede brief
aan Timotheus schrijft hij dat God ons niet op basis van onze verdiensten oproept tot
geloof, maar op grond van zijn genade. Gods genade is zichtbaar geworden in Christus
Jezus, die de dood heeft vernietigd en voor ons het onvergankelijk leven doet oplichten.
Paulus heeft het over niets minder dan de hoofdprijs: éeuwig leven! Daar gaat hij voor!

Om dat dplichten gaat het in het evangelie vandaag. Jezus neemt drie van zijn leerlingen
mee de berg op. Petrus, Jacobus en Johannes zien daar voor hun ogen Jezus van
gedaante veranderen, hij straalt van top tot teen. Plots verschijnen Mozes en Elia die zich
met hem onderhouden. Petrus vraagt of het z6 niet kan blijven. r"'
Dan overschaduwt een wolk hen en spreekt een stem: Ditis mijn |

Zoon, de Welbeminde in wie Ik vreugde vind. Luister naar hem.

Jezus en zijn leerlingen hebben megatalent voor geloof. Zij zien
anders en verder dan de meesten van ons. Deze verschijning op
de berg vertegenwoordigt de ‘Olympus van ons geloof’. Het
vertelt dat bij God het leven de dood overwint. God roept ons tot
leven, wat is daarop ons antwoord?



